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1.Voorwoord van de voorzitter

Het is alweer mei en het bestuur heeft zijn eerste
bestuursvergadering in de nieuwe samenstelling
achter de rug. De twee nieuwe leden, Ivar en
Marc, zorgen natuurlijk voor een verandering in
de groepsdynamiek binnen het bestuur. En dat is
mooi, want dan kan het bestaande bestuur
aanhaken en samen tot grootse dingen komen.

Ook positief is dat het mooie weer het afgelopen
weekend is begonnen. Toch waren veel
NMB-leden dit weekend binnen te vinden,
namelijk bij de twee toernooien die dit weekend
zijn gespeeld. Het tweedaagse MCR Dutch Open in
Berchem, georganiseerd door de club Schoon
Spel, en het Groene Hart toernooi in Alphen a/d
Rijn, georganiseerd door de club Groene Hart. Van
beide toernooien hoor ik alleen maar positieve
dingen van de deelnemende spelers. En dat is ook
mMooi.

Zelf deed ik mee in Berghem en zag daar een van
onze jongere leden
net niet helemaal
winnen. Normaal
gesproken wordt je
fluitend eerste als je
zes van de zeven
rondes de tafel wint,
maar helaas voor Luuk
van Balkum was de
Duitse Dagmar Fischer
net even beter door
alle zeven rondes de
tafel te winnen.

Van dit soort jonge leden als Luuk moet de NMB
het in de toekomst toch gaan hebben.

En daar gaan we het op de heisessie van 17 juni
onder andere ook over hebben. Hoe kunnen we
zorgen dat het ledenbestand van de NMB groeit
en verjongt.



Op dit moment zijn er 16 leden die mee komen
praten. Er is ruimte voor zo’n 20 deelnemers.

Dus heb je ook een mening over de toekomst van
de NMB, kom die dan met ons delen en geef je op
via het e mailadres promotie@mahjongbond.org .
Ik kom op de toernooien genoeg leden met een
mening tegen, dus die 20 plaatsen moeten vol
kunnen komen, toch?

Ook in juni worden er weer toernooien
georganiseerd, waaronder het NK
clubkampioenschap voor MCR. Formeer gewoon
een team van 4 MCR-spelers van dezelfde club en
kom meespelen in Vogelenzang op 24 juni.
Opgeven kan via de toernooikalender van de
NMB.

Afsluitend wens ik iedereen mooie dagen toe in de
laatste dagen van de lente.

Jack Main

2. Altijd,overal en met iedereen

Olav Sommers

Met handen en voeten (en whatsapp)

Mijn werkgever heeft bepaald dat de dag na
Hemelvaart een collectieve vrije dag is. Een mooie
gelegenheid om voor deze rubriek op bezoek te
gaan. En dit keer wordt het een speciale. We gaan
namelijk richting Vught. Daar woont Chris
Offermans en de mensen die weleens een
toernooi bezoeken weten dat hij doof is.

Afspraak is 12:00 uur bij huisnummer 23. Wij zijn
een beetje vroeg maar besluiten toch vast aan te
bellen. Het feit dat we de bel hoorden deed nog
geen belletje bij me rinkelen. Om 12:10 uur
belden we nog eens aan. Geen reactie. Na wat
whatsapp-verkeer wordt duidelijk dat hij in de
supermarkt is en eraan komt. Om 12:20 uur komt
de bewoner van nummer 23A naar buiten.
Waarom we nog buiten staan? Nu wordt alles
duidelijk, we stonden bij de verkeerde voordeur.

Onderweg had Jacqueline nog het gebaar voor
goede morgen geleerd. Het werd wel

gewaardeerd maar het had ondertussen wel
“goede middag” moeten zijn.

Eenmaal binnen wordt alles in sneltreinvaart
klaargezet. Een aantal dove jongens kende ik nog
van een paar jaar geleden toen ze kort lid waren
van Schoon Spel. De afstand Vught-Oss werd per
trein overbrugd en dat begon na een tijdje toch
wel een dingetje te worden. Later is Chris naar Oss
verhuisd en werd toen weer opnieuw lid van onze
club. Ondertussen heeft hij een hele leuke
vriendin leren kennen. Annewil, ook doof. Maar
met een cochleair implantaat kan ze toch wat
horen en met ons praten. Zij wordt dus onze tolk
voor vandaag.

Ondertussen komen de vrienden van Chris eén
voor één binnen. Allemaal doof of slechthorend.
Uiteraard communiceren ze in gebarentaal. Dat
ken ik nog wel van de corona persconferenties van
Mark Rutte. Maar dat ging blijkbaar in
slow-motion als ik dat vergelijk met de snelheid
die ze er in Vught op na houden. De handgebaren
en gezichtsuitdrukkingen gaan zo razendsnel dat
er voor ons geen touw aan vast te knopen is.

Het niveau van
het spel is niet
spectaculair.
Maar wij leren
in hoog tempo
een aantal
nuttige
gebaren.
“Dank je wel”,
“Bloem” en “Je
speelt met de
snelheid van
een kreupele
slak”. Een van
de spelers heet
Raph. Hij heeft net als Annewil een cochleair
implantaat en kan dus met ons praten. Hij
vertelde dat hij als kind doof is geworden nadat hij
veel te laat de juiste medicatie had ontvangen
voor een onschuldige ontsteking. Beschaamd
bedenk ik me dat ik weleens klaag als mijn
winnende steen niet op tijd komt.
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Rond vijf uur komt de laatste gast binnen. Tom
moest nog werken en komt nu mijn zus Sonja
vervangen. Nou dachten we eigenlijk dat het
tempo van de gebaren al vrij hoog lag. Maar dat
was buiten Tom gerekend. Het is voor mij
onbegrijpelijk dat er daadwerkelijk mensen zijn
die uit al die bewegingen een samenhangend
verhaal kunnen halen. Chris vertelt dat Tom
enorm goed kan schaken en alleen maar mahjong
speelt omdat het gezellig is. En gezellig is het.
Ondertussen ben ik al zover dat ik zie als de
spelers elkaar beledigen over de gespeelde
handen. “Hoe kun je nou nog een kong maken als
er al riichi is gedeclareerd”? Bart blijkt de man te
zijn met de meeste humor. Met simpele gebaren
en duidelijke gezichtsuitdrukkingen maakt hij
Sonja, Jacqueline en mij telkens weer aan het
lachen.

Tijdens het avondeten wordt mij fijntjes verteld
dat ik veel verraad met mijn gezicht. Ze kunnen
redelijk goed zien of ik een goede of een slechte
steen pak. Dove mensen ontwikkelen blijkbaar de
andere zintuigen wat beter. Laat het een
waarschuwing zijn voor als je bij Chris aan tafel zit.

Ondertussen is het buiten donker geworden. Niet
raar want het is al voorbij 22:00 uur. En ondanks
dat het morgen zaterdag is moet Annewil vroeg op
om te gaan werken. Ze gaat om 06:00 uur geiten
melken in Maren-Kessel. Een klein dorpje midden
in de polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch. En
eigenlijk is iedereen wel toe aan wat anders dan
mahjong. We bedanken gastheer Radhwen en
nemen afscheid van iedereen.

Mocht je, naar aanleiding van bovenstaand
verhaal, zelf zin hebben om een steentje te leggen
met de NMB? Neem dan contact op middels
penningmeester@mahjongbond.org,

weverke24@hotmail.com of telefonisch op
06-23197457. Dan maken we een afspraak.

3. Paarse Draak toernooi

Aty de Groot

“Oh ja, dit is het toernooi dat zo goed is
georganiseerd,” hoorden we een deelnemer
zeggen bij binnenkomst van het Dorpshuis in
Vogelenzang. Altijd fijn om een compliment te
krijgen, nog voordat het Paarse Draak
Mahjongtoernooi 2023 is begonnen.

In deze tijd van het jaar is De Bollenstreek op zijn
mooist: de bollenvelden staan in volle bloei en in
Vogelenzang hebben veel inwoners werk gemaakt
van een ‘bloemenmozaiek’: met bloemen
gemaakte kunstwerken in tuinen en op
grasveldjes.

Het was de derde keer dat er een
mahjongtoernooi in Vogelenzang werd
georganiseerd. De eerste keer was het
Debutantentoernooi in 2018, daarna het
Nederlands Kampioen Toernooi MCR-recreanten
in 2019. Nu, in 2023 spelen we het Paarse Draak
Toernooi voor MCR-recreanten en
-competitiespelers.

Inschrijving

Het Dorpshuis Vogelenzang heeft een mooie
ruimte om met 80 mensen te spelen en tijdens de
pauzes kan er binnen en buiten worden
nagepraat, gegeten en gedronken. De baksters en
broodjes smeerders hebben veel werk verzet. De
barmensen hebben in de pauzes de handen vol.
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Om 9.15 uur doet Jan Warbout de
toernooi-opening. Na een spannend kwartier,
omdat we nog 4 deelnemers missen. Even komt
het 'spook scenario' voorbij: alle looproutes
opnieuw maken met een tafel minder. Gelukkig is
er niets ernstigs aan de hand: de vier hadden een
andere begintijd in het hoofd.

De wedstrijdleiding heeft de boel goed onder
controle, vanaf de aanmelding tot de
prijsuitreiking. Bij binnenkomst mogen de
deelnemers een ketting met de plaat van een
mahjongsteen uitzoeken en ze krijgen een
‘bierviltje’ dat dient als loopbriefje.

Het toernooi verloopt soepel, de scheidsrechters
hoeven niet vaak uit te rukken, de tussenstanden
zijn snel beschikbaar. Het organisatieteam draagt
mooie herkenbare T-shirts.

We krijgen onverwacht bezoek van de
burgemeester van Bloemendaal, die op de fiets
het Bloemenmozaiek bezoekt en, omdat hij toch
in de buurt is, even bij het Paarse Draak Toernooi
binnenwipt.

Emotioneel hoogtepunt
is het afscheid van Ria
van der Putten, die 7
jaar secretaris van de
Nederlandse Mahjong
Bond was en dit jaar
haar functie neerlegde.
Ria is een aardige en
betrokken vrouw, die
graag nog een keer de

tocht uit lJsselstein naar

Vogelenzang maakt om
afscheid te nemen van de mensen met wie ze

zoveel jaren toernooien speelde. Wat overigens
niet betekent, dat we haar nooit meer op
toernooien zullen zien. Ria zegt het zelf zo: “Als
het half kan, kom ik nog een heel toernooitje
spelen.”

Rond 17.30 uur sluiten we het toernooi af met de
prijsuitreiking. De harde werkers van de
organisatie zetten alles weer op zijn plaats,
wassen af en vegen de vloer. Als slot heffen ze het
glas op de goede afloop. En tot volgend jaar!

Winnaars recreanten: 1. Tineke van Hattem 2.
Patricia Schilte 3. Greet Gijssen

Winnaars competitie: 1. Barry de Vos 2. Luuk van
Balkum 3. Joke de Jong



4. Hoe combineer je mahjong met zon

Kees Hermsen en Dimphy van Grinsven

Hoe combineer je Mahjong met een zonvakantie?

In maart 2020 stonden we startklaar om enkele
maanden af te reizen naar Spanje. Alles ingepakt,
voorraad alleen nog in de camper. Koelkast uit,
diepvries leeg etc.

Helaas gooide Corona roet in het eten. Nu 3 jaar
later zijn we alsnog met de (inmiddels andere)
camper vanuit ons (inmiddels andere) huis, op 10
maart vertrokken richting Temse voor het Kleine 3
Draken toernooi. Dat was ouderwets gezellig met
veel oude bekenden, en natuurlijk de bekende
spaghetti maaltijd. Kees hoefde niet als
reservespeler mee te doen. Dimphy eindigde ruim
in de bovenste helft op plaats 30.

We trokken verder naar Frankrijk waar we een
paar dagen doorbrachten op een
vakantieboerderij die in familiebezit is.

Foto I'ermite

Daarna via Bordeaux en Capbreton naar het
Spaanse Hondarribia, boven op een berg aan de
noordelijke pelgrimsroute naar Santiago de
Compostela. Daarvan hebben we natuurlijk ook
een deel gelopen. Adembenemend uitzicht met
mooie zonsopgang.

Foto
Gug
gen
heim

Volgende stop was Bilbao met een bezoek aan het
beroemde Guggenheim museum.

Verder langs de noordkust bezochten we
Santander en we hebben het kleinste strand van
Europa gevonden: Playa de Gulpiyuri is slechts 40
m. breed!

We trokken door de Picos D’europe en
bewonderden de stad Burgos.

Tijdens de Goede Week waren we in Salamanca
waar dagelijks indrukwekkende processies worden
gehouden met grote Paso’s, grote tafelvormige
constructies met heiligenbeelden, die worden
gedragen door 10-tallen mannen of vrouwen,
veelal op blote voeten.

Salamanca is een van de steden die wij het meest
bewonderen. Kees genoot daar ook van het
automuseum en Dimphy van het Art Deco
museum.

Vervolgens bracht onze reis ons naar El Boalo
waar we heerlijk konden wandelen en natuurlijk
genieten van het mooie zonnige weer! We hebben
vaak aan jullie gedacht in het natte Nederland.



In veel steden zijn talloze ooievaars die nu nog op
de eieren zaten, bijna in elke stad. Dan dachten
we weer aan de grote populatie (ca. 80) die we
inmiddels al jaren in Oss hebben in de polder
achter ons nieuwe huis.

Voordat we in Madrid kwamen hebben we de
mooie vergezichten bij de grootste stuwdam van
Europa bezocht: El Atazar (400 m. lang en 134 m.
hoog).

Madrid maakte minder indruk dan we verwacht
hadden. Misschien hebben we niet de juiste
plekken bezocht. Dat werd helemaal goed

gemaakt door ons bezoek aan Toledo. Prachtig
gerestaureerde stad waar je zelfs met 6 roltrappen
vanaf de camperplaats (!) naar het historisch
centrum kon komen. Er zijn veel mooie
monumenten en heel veel winkeltjes met vooral
messen, zwaarden en geweren.

Ja, inmiddels zaten we in het gebied waar alles in
het teken staat van Don Quichot.

Na een weekje “rust” in Ndvajas waar we een
camping aan de Via Verde hadden was het
inmiddels half april. De Via Verde is een oud
spoorwegtracé dat is omgebouwd naar fietspad.
Dus heerlijk vlak al fietsend de omgeving
verkennen.

25 april werd het tijd om naar Valencia te
vertrekken, daar zou het volgende (riichi-)
toernooi plaatsvinden. Zo hadden we eerst nog
een paar dagen om de stad te bekijken. Valencia
heeft niet zo veel oude monumenten, maar daar
hadden we er al heel veel van gezien in andere
steden: zoals stadsmuren, poorten, kathedralen,
kleine kerkjes etc.



In Valencia zijn des te meer indrukwekkende
moderne gebouwen. Het bekendste is natuurlijk
“Ciutat de les Arts i les Ciéncies”. Met het
kunstpaleis, planetarium, techniekmuseum,
evenementenhal en een groot "Oceaan Park" met
veel aquaria met onder andere haaien, vogels en
het speciale thema Schildpadden. Tot slot de
onvermijdelijke dolfijnenshow die toch wel weer
erg mooi was opgezet. Behalve show werd verteld
dat er daar veel onderzoek gedaan wordt om bij te
dragen aan de natuur in de oceanen.

Toen het toernooi op 29 en 30 april in Valencia.
Dezelfde locatie, onder het geronk van vele
vliegtuigen van Valencia Aeropuerto, in Hotel Port
Azafata in Manises, waar ook het MCR European
Championship zal plaatsvinden. Prima hotel,
prima eten en een mooie zaal met airco om te
mahjongen. Kees trok naar de stad om nog een
T-shirt te scoren (0.a.) en Dimphy ging de
uitdaging aan.

Op zaterdag ging het best goed en zij eindigde in
de middenmoot. ‘s Avonds een gezellig diner in
het hotel met de drank inbegrepen. Op zondag

begon het feestje al om 8.30 u. en dat redden wij
niet vanaf onze camperplaats, de metro begint pas
rond 8.00 u. op zondag en de reis duurt ruim 1
uur. Gelukkig was er een aardige mevrouw bij de
Tourist Office waardoor wij ontdekten dat er 7
parkeerplaatsen speciaal voor campers waren in
Manises (stond in geen enkel boek of op internet)
dus daar brachten we de zaterdagnacht door.

Of het nu lag aan het diner, de drank, of de
lawaaiige camperplaats, of het vroege tijdstip dat
weet niemand, maar op zondag moest Dimphy
heel erg haar best doen om op de 19% plaats te
eindigen.

Mooi zou je zeggen op een toernooi met 7
nationaliteiten, maar helaas deden er maar 20
spelers mee! Troost was wellicht dat zij Edgar, de
president van de Spaanse Mahjongbond, achter
zich wist te laten.

We zijn nu aangeland in Barcelona en omdat de
tweede regenbui die we in Spanje hebben nu valt,
heb ik tijd om mijn verhaaltje te doen. Vanaf nu
gaan we langzaam richting huis want onze
kleinzoon Sem wordt op 10 mei 3 jaar!

5. Toernooi Leuven
Olav Sommers

Sandra bezorgt
zichzelf een
prachtige
verjaardag.
Eerst was er
nog wat twijfel.
Kon ze wel naar
een toernooi
terwijl ze
eigenlijk haar
verjaardag zou
moeten vieren.
Maar die twijfel
werd door
Sandra van Wijngaarden al snel omgezet in een



“natuurlijk ga ik naar dat toernooi in Leuven”. En
daar heeft ze geen spijt van gekregen. Van de
negen gespeelde ronden riichi eindigde ze er één
op de derde plaats. De overige acht leverden
alleen maar eerste en tweede plekken op en
daarmee de toernooiwinst.

De resultaten van de overige Nederlanders
varieerden van “ook best goed” (Olav Sommers
4e) via “grauwe middenmoot” (Marjoleine Lips
22e, Jacqueline Oudshoorn 24e) tot “snel
vergeten” Gerda van Oorschot 32e, Hanneke
Morel 34e, Eveline Broers 35e en lvar Bouwman
36e)

6. MCR Dutch Open

Eric van Balkum

Duitse invaller triomfeert ongeslagen.

Een paar dagen voor aanvang van het Dutch Open
(MCR) liet toernooileider Olav Sommers aan
Dagmar Fischer weten dat er een plek was
vrijgekomen. Het afzeggen van een Franse speler
had een herschikking van het deelnemersveld tot
gevolg waardoor uiteindelijk 68 spelers — van
zeven nationaliteiten —in de arena verschenen op
het eerste ‘Nederlandse Open’ sinds 2019. Dat
aantal bleef flink achter bij dat van de pre-corona
edities. Hopelijk is die afname tijdelijk.

Aan de organisatie lag het niet, want daar was
wederom niets op aan te merken. De speelzaal in
De Berchplaets (Berghem) was als altijd voorzien
van QOosterse accenten, de speelronden startten
volgens schema, een niet-spelende arbiter (Gert
van der Vegt) was present, de tussenstanden
verschenen vliegensvlug en de inwendige mens
werd op tijd verzorgd. De strijd om de drie fraaie
trofeeén had wat spannender gekund, maar
daarop heeft de organisatie geen invloed.
Regerend nationaal MCR- (en NTS-)kampioen
Dennis Boekstaaf (De Kongrovers) startte
voortvarend en leidde de achtmans kopgroep na
twee speelronden. Een tour later nam Dagmar
Fischer de leiding over met in haar slipstream
Jakko de Vries, eveneens met drie winstpartijen.
Ook deze Kongrover kon daarna het niveau van de
Duitse niet meer aan.

Op de tweede dag ontpopte Luuk van Balkum
(Bamboe Acht) zich als haar enige belager. De
aanvoerder van de nationale ranglijst had op de

eerste dag eenmaal de winst aan een ander
moeten laten. In de drie zondag sessies kwam hij
telkens met vier punten van tafel, maar kreeg dan
steevast te horen dat de uiteindelijke
toernooiwinnaar geen misstap had gemaakt. Van
Balkum junior bleef met 25 tafelpunten dus op 3
punten van de perfecte score en haalde daarmee
overtuigend en zeer verdiend de tweede plaats.
Ook op de drie eerdere MCR-toernooien van dit
seizoen verspeelde de 20-jarige Haarlemmer
nauwelijks tafelpunten, waardoor hij
mathematisch al zeker is van de Nederlandse
MCR-titel.

Peter Van Damme (Belgié) draaide heel het
toernooi in de bovenste regionen mee en
veroverde de derde plaats met 21 punten.

Een eervolle vermelding verdient nog Jacqueline
Oudshoorn (Bamboe Acht) die dit toernooi zowel
een zelfgepakte ‘dertien wezen’- als een eveneens
self-drawn ‘grote drie draken’-mahjong wist te
maken.

7. Het Groene Hart toernooi

Jans de Heij-Cornelissen

Een sfeerimpressie van het Mahjong Groene Hart
Toernooi NTS 2023

Op zondag 21 mei was het een prachtige zonnige
dag! Goed weer om een Mahjong Toernooi te
spelen! 28 deelnemers, van heinde en ver, waren
naar de mooie locatie gekomen, Parkvilla te
Alphen aan den Rijn.


https://mahjongbond.org/mcr-ranglijst/

Parkvilla is een gemeentemonument, in het
verleden was hier een internaat gevestigd. Nu is
het een cultureel en creatief centrum, met een
klein theater en een filmhuis, ook worden er veel
workshops gegeven.

In de foyer was het speelveld, met de deuren naar
het terras geopend!

Al vroeg meldden zich de eerste spelers,
verwelkomd met een kopje koffie of thee en een
heerlijk bonbonnetje erbij!

Na het welkomstwoord door Jans werden de
spelregels benadrukt die van belang zijn op het
toernooi.

Er stond een pompeuze koperen gong te wachten
en de digitale klok startklaar, dus om 10.30 uur
werd er met een hamer op de gong geslagen en
een enter voor de klok gegeven.

Ronde een begon rustig, beetje aftastend, zich
afvragend of je een kans maakt tussen al deze
cracks!

Er hing een gemoedelijke sfeer!

In de korte pauze kon men even genieten van het
mooie weer met een kop koffie of thee!

Men was weer klaar voor Ronde twee, het
enthousiasme was duidelijk merkbaar!

Ronde twee had een verrassend einde! Bij het
inleveren van de scorelijsten werd nadrukkelijk
gewezen op de prachtige score van Piet Scholte!
Hij had gescoord met “pruimenbloesem van het
dak pakken”! Hij behaalde hiermee 2000 punten!
Voor wie niet bekend is met deze
(3x)verdubbeling: winnen met extra steen, met
kringen 5, na Kong!

Even later haalde Piet nog een score van 1000
punten, voor Piet kon de dag al niet meer stuk!
Zijn ronde score kwam uit op 12102 punten! Zie
dat maar eens in te halen!

Joost van Doorne had in de eerste ronde al heel
goed zijn best gedaan door met een Ronde Score
7482 punten te eindigen!

Dus er was werk aan de winkel!

Maar eerst was het lunchen! De lunch was bereid
door Koos en Annemiek (leden van Groene Hart).
De tafel was voorzien van allemaal lekkere dingen,
van pastasalade, heerlijke broodjes, wraps tot
kleine doosjes hagelslag! Er waren complimenten
volop voor hun werk!

De derde ronde werd gestart, het leek wel of
deelnemers een beetje rozig waren van het
lekkere eten! De scores waren beduidend lager!

Dus de vierde ronde moesten de spelers flink aan
de bak om Piet nog in te halen!

De deelnemers deden dan ook goed hun best.
Wobbe Kijlstra was stilletjes omhoog geklommen,
ook Joost was zijn dip van de 3° Ronde te boven
gekomen en zette een eindsprint in. Jennemiek
van Gestel deed ook nog een mooie poging. Maar
de voorsprong van Piet was toch wel erg groot!
Na de vierde ronde was het druk aan de bar en
werd er buiten op het terras na gepraat over de
geluksfactor bij het spelen!

Nadat de jury/organisatoren hun berekeningen
hadden afgerond werd de uitslag bekendgemaakt!
Zoals gebruikelijk wordt de deelnemer die als
laatste geéindigd is, als eerste in het zonnetje
gezet. Dit keer was dat Martin Rep (Groene
Draak), hij was hier niet verbaasd over, de
geluksfactor was niet bij hem langs gekomen. In
een wielerkoers is er altijd een bezemwagen!
Daarom kreeg Martin een bezem cadeau, zodat hij
bij een volgend toernooi alle deelnemers voor
hem op de lijst kon wegvegen.

Natuurlijk was er ook aandacht voor de
deelnemer die het dichtst bij de nul geéindigd is!
Dit keer was het Sjoerd Tigchelaar (Groene Hart).
Hij werd verrast met een rode lampion.



En dan nu de einduitslag!

De nummers vier en vijf waren respectievelijk
Hans van de Poel(5456) en Dicky Rep(4872), jullie
hebben er hard voor gestreden maar net niet!
Volgende keer weer een poging wagen!

En dan de Top 3, te beginnen bij plaats 3:
Wobbe Kijlstra met 6452 punten

Dan plaats 2

Joost van Doorne met 7771 punten

Maar de grote winnaar is:

Piet Scholte met de enorme score van 14490
punten

De winnaars werden beloond met een mooie
kristallen sculptuur en een prachtige bos
bloemen!

Nogmaals van harte gefeliciteerd met de
ereplaatsen!

Met hartelijk tot ziens werd deze dag afgesloten
en konden de organisatoren en de vrijwilligers

terug kijken op een mooi toernooi. Hopelijk
volgend jaar weer!

8. Raadsel MCR

Anton Kosters

Twee bijna identieke handen met dezelfde vraag:
Met welke stenen gaat deze hand uit en met
hoeveel punten?

Dat kunnen er minder dan 8 zijn.

De hand is nog gesloten en je mag eventuele
punten voor Self Drawn, Fully Concealed Hand,
Last Tile, Last Tile Claim, Last Tile Drawn of
Kongroof hier niet meetellen. Dat mag natuurlijk
aan de speeltafel wel, mocht je een van deze
handen eens voor je hebben staan.
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Oplossing MCR-raadsel april

1.Je pakt de vierde groene draak en promoveert je
pung draken naar een kong. Hierna heb je als
tweede verdubbeling drie verborgen pungs. Je
kunt nu mahjong maken met een sluitpaar
bamboe een of bamboe vier of een kringen
een(peling eet cake).

2.Je maakt mahjong met de laatste steen van de
muur, zelf gepakt en dit is een bamboe een,
bamboe vier of kringen een. In het laatste geval
heb je zelfs vier verdubbelingen (maan van de
bodem van de zee). In de twee andere gevallen
heb je je benodigde twee verdubbelingen.

3.Stel je pakt in een van die laatste beurten een
bamboe vijf. Dan gooi je een kringen drie weg en
kun je besluiten te wachten tot je tegenstander
zijn pung bamboe zes tot kong promoveert.
Vervolgens maak jij een kongroof en heb je je
tweede verdubbeling te pakken.

Er waren geen goede oplossingen



9 Toernooi Rooster

Datum Spelsoort Naam Locatie
03-06- 2023 | Riichi Oranda Berghem
Sai Kou

10-06- 2023 | MCR C+R | De Reus Pijnacker
van Rotter
dam

24-06- 2023 | MCRC+R NK clubs Vogelenzang

26-08-2023 | MCR C+R | Skon Spel | Berghem

Voor meer informatie zie:
http://mahjongbond.org/toernooien

Nieuwsbrief 4 verschijnt op
woensdag 12-07 2023
Kopie inleveren véér 9 juli bij: Let op!!!

nieuwsbrief@mahjongbond.org
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